
                   TERUGBLIK OP HET MAASSLUISE BOMBARDEMENT 
 
Gertjan van de Velden was onze gast op de contactmiddag van 12 maart 2025. Hij was 
speciaal door het bestuur voor deze middag uitgenodigd omdat het 80 jaar geleden is dat de 
oorlog 1940-1945 afgelopen was.  
Ook Maassluis bleef niet gespaard voor de bommen. Op donderdag 18 maart 1943 werd 
Maassluis getroffen door een geallieerd bombardement, welke grotendeels de historische 
binnenstad verwoestte. Dit was niet de bedoeling. “Witol” op het Stort was het eigenlijke 
doel, maar dat werd gemist. Zijn verhaal trok vele PCOB-leden en belangstellenden naar het 
“Witte Kerkje”. Wel ongeveer 70, ongekend. De vrije gift na afloop voor de genoten thee en 
koffie was dan ook zeer behoorlijk, een mooi resultaat. Het gebrachte verhaal werd door alle 
aanwezigen met volle aandacht gevolgd. Het merendeel had het natuurlijk niet lijfelijk 
meegemaakt, maar toch waren er ook leden die erbij waren en zelfs van ouders aantekeningen 
hadden gekregen. Hier had onze gast natuurlijk wel heel veel belangstelling voor en zo 
vertelde hij ook, dat op deze manier zijn verhaal weer nieuwe aanvullingen krijgt.  
In de vorige “Positief” staat het verhaal uitvoerig beschreven, dus dit is zuiver de impressie 
van de middag. Gertjan van de Velden werd uitvoerig bedankt door de voorzitter en als dank 
ontving hij een pakket bijzondere biertjes, waar hij zeer mee in zijn nopjes was. 
           


